Toer Club Aalst-Waalre

Verslag van de Special Chaam

Datum 24-05-2025

Afstand 89 km

Deelnemers Ad G, Ad S, Willem.

Weer 14 graden, bewolkt/regen, harde zuidwestenwind.

Dobbelsteen 6

Het animo voor deze special was om verschillende redenen (ziek, verkouden,
vakantie, en meer) niet groot. Daarom hadden we vooraf overleg gepleegd of
we de tocht zouden overslaan of toch met zijn drieén zouden rijden. Al snel
hebben we voor het laatste gekozen.

Gezien de verwachte regen besloten we vroeg te vertrekken. Dus stapten we
ruim voor negen uur op de fiets. De buienradar voorspelde niet veel goeds, en
Ad G had onderweg ook al regen gehad, maar het was droog. En het bleef
droog tot de pauze.

Het eerste stuk ging hoofdzakelijk in zuidwestelijke richting. De voorspelde
windkracht 2 bleef uit, het was minimaal kracht 3. En omdat de route veel door
mooie open vlaktes ging, was dat hard werken. Naderhand ging de route meer
westelijk, zodat de wind niet pal op kop stond. En na zo’n 40 kilometer, viak
nadat we uitkijktoren De Klot gepasseerd waren ging de route noordwaarts.
Heerlijk, de wind schuin achter! We bleven in Belgie, maar volgden de grens
van dichtbij.

De originele pauzeplaats De Bosrust was “tijdelijk gesloten”. Dus die lieten we
links liggen. Op weg naar de geplande pauzeplek kwamen we door Schijf,
alwaar we een groot bord met “"open” en “lekkere koffie” tegenkwamen. Dat
bleef na ruim 50 kilometer in de vermoeide benen niet onopgemerkt en we
besloten hier te stoppen. Het bleek een goede keuze. Lekkere koffie en ook
lekkere appeltaart. De dobbelsteen had meelij met ons en beloonde dat met
zes ogen.

De terugweg was dus gelukkig grotendeels met de wind in de rug, dan wel
opzij. Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws was dat, toen wij lekker
binnen zaten, het was gaan regenen. Dus de bekende jasjes werden
tevoorschijn gehaald. De route ging door mooie gebieden, veel bos, autoluwe
wegen en een stuk langs het riviertje de Mark. Door het slechte weer hadden
we hier geen last van fietstoeristen op de mooie, maar smalle, fietspad.

Het laatste stukje naar Chaam werd verder zwijgend voltooid. We waren
langzamerhand goed nat en koud geworden en besloten de evaluatie thuis bij
de kachel te doen. Wij waren wel trots op onszelf.

Uw reporter
Willem



